
 

 

 
 
 
 
 

Korte handreiking om het thema ‘Vertel’ op de Bijbelkring aan de orde te stellen. 
 
Aanleiding:  
Van Pinksteren 2022 tot Pinksteren staat het thema ‘Vertel’ centraal. 

• In Hand. 2:11 wordt beschreven hoe de discipelen vertelden over de grote daden van God. 

• In 1 Petrus 2:9 roept Petrus de christenen aan wie hij schrijft ook op om over de grote daden van God te 
vertellen. 

 
En nu: 
Vertel elkaar over de grote dingen van God en over je persoonlijke relatie met God. Eerst in de gemeente zelf als 
een soort toerusting. Moedig elkaar aan om te vertellen, samen na te denken en je bewust te worden over wát 
je gelooft, Wie God voor je is, wat je ervaringen met God zijn; het lijkt zo vanzelfsprekend en bekend in de 
gemeente. Maar hoe breng ik dat onder woorden en hoe kan een ander daardoor misschien geraakt worden? Je 
kunt zoveel mooie activiteiten organiseren, maar als je niet goed kunt vertellen wat geloof nu eigenlijk voor jou 
betekent zullen je goede bedoelingen niet overkomen bij buitenstaanders. Als je werkt met passie, vanuit je 
overtuiging, zullen er vragen gesteld worden: “waarom doe je dit, wat heeft dit te betekenen?” En dan zul je het 
voor jezelf helder moeten hebben wat het voor jou betekent. Vandaar de toerusting die eerst in de gemeente 
begint en vandaaruit a.h.w. de ‘wijk/wereld’ in te gaan. Het ‘Vertellen’ kan met woorden, daden en je houding. 
Op een open, uitnodigende en respectvolle manier mogen we anderen uitnodigen om in het licht van God te 
komen. Dan zal God zijn liefdevolle en bevrijdende werk doen in hun leven. 
 
Voor de kring: 
De Bijbelkring is een mooie en veilig omgeving om te oefenen met vertellen over de grote daden van God, ook 
in jouw leven! Hopelijk is dat eerder op kringavonden ook al wel gebeurd. Maar we willen iedere kring uitdagen 
om er dit jaar een keer in het bijzonder werk van te maken. We laten het graag aan de creativiteit van iedere 
kring over om de manier te kiezen hiermee aan de slag te gaan, maar zijn zo vrij een paar suggesties te doen. 
 
Een paar suggesties: 

1. Je kunt een Bijbelstudie houden over de genoemde Bijbelgedeelten. Vanzelf komt dan het thema aan de 
orde. Vanzelf komen dan ook de vragen naar voren: hoe doe jij dat, hoe die ik dat, hoe zit het met mijn 
verlegenheid en vrijmoedigheid, hoe brengen wij God bij de (ongelovige) mensen, hoe kun je daarin 
groeien, hoe kun je elkaar hierbij tot steun zijn? 

2. Je kunt een rondje maken op de kring aan de hand van een thema. Laat ieder b.v. vertellen over een 
Bijbelgedeelte dat in haar/zijn leven heel belangrijk is geweest, en waarom dat zo was. Een variant: 
vertel elkaar in welke Bijbelse persoon jij je herkent en leg uit wat dat betekent voor je geloofsleven. 

3. Maak een rondje waarin je elkaar vertelt hoe en wanneer je hebt ervaren dat God heel dicht bij je was, 
en je iets van Zijn grote daden hebt gemerkt. Daarbij mag ook wat te horen zijn van worstelingen die er 
waren. Het leven met God is soms heel ingewikkeld. 

 
Bij al deze gesprekken zijn een paar dingen heel belangrijk: 

• Luister naar de verhalen, vraag door, ga niet in discussie en oordeel al helemaal niet! 

• Spreek met elkaar af dat de verhalen binnen de vertrouwelijkheid van de kring blijven, dit is overigens 
voor alle kringgesprekken belangrijk! 

 
We wensen jullie veel succes, en vertel hoe het is gegaan en wat je ervan hebt geleerd. 


